
Olympianen on tour! 

Langzaam maar zeker maakt de zomer plaats voor de herfst. De eerste bladeren vallen van 

de bomen, het is vroeger donker en af en toe valt er een fikse bui. Maar genoten is er de 

afgelopen zomer door onze leden van het prachtige fietsweer! Veel Olympianen, jong en 

oud, namen hun fiets mee op vakantie, of dat nou in Nederland was of (ver) over de grens. 

Een impressie van ‘Olympianen on tour’. 

 

Jan-Junior en Coco waren even ‘out-of-office’. 

 



 

Chris ging als een echte downhiller eerst omhoog met de lift… 

 

 

En daarna knallend naar beneden.. 



 

Om vervolgens nog even te poseren bij het monument van Marco Pantani op Monte Campione 

 

Faas tijdens het ‘aanharken’ van Bedgebury Forest in Groot-Brittannië.  

  



 

Ilya knalde onder meer over het parcours van de Tour de France Femmes in de Vogezen… 

 

En nam en passant even een uphill-finish mee. 

 



 

Een pechgevalletje voor Mi-Sook, maar wel lekker in het zonnetje. 

 

  

Nicolas tijdens een mooie tocht in Zuid-Limburg. 

 



 

Eddy op pad met de campinggroep in de Cevennen, zoals gebruikelijk achterin de groep. 

 

Otis brengt een ode aan Gerrie in Bloemendaal. 

 

 

 



 

Er zijn slechtere plekjes om een band te plakken denkt Annette. 

 

 

Pascal op een van zijn lange tochten door de Ardennen deze zomer. 



 

Peter in actie op de Alpe d’Huez. 

 



 

Jonathan ragt door de adembenemende Barolo-streek. 

 



Een mooi sfeerplaatje van Timo die een hoop hoogtemeters pakt tijdens de ‘Hincapie Loop’ rond 

het Spaanse Girona. 

 

 

Filippo brengt zijn vochtgehalte weer op orde in zijn tweede vaderland. 

 

 



 

Eric op weg naar de top van Le Grand Ballon in de Vogezen. 

 

Luc poseert bij een beeld in de prachtige Eifel dat wel wat weg heeft van onze voorzitter. 



 

Ynske hijgt even uit bovenop de Eyserbosweg in Zuid-Limburg en doet direct wat historische kennis 

op. 


